
 

STILLE ZATERDAG / OOSTWOLD 
 
 
Fluitspel 
 
Lied 650 
 
Gebed 
 
Onderwijzing in de Paasnacht      
v Wij gedenken deze nacht, om niet te vergeten wie wij zijn  
 en te erkennen en te geloven dat wij mensen van God zijn. 
 Om niet te vergeten dat wij slaven zijn geweest en tot vrijheid werden 
 geroepen, opdat wij gered werden om voor altijd bij elkaar te horen. 
 En omdat wij de verhalen moeten horen over wat God aan ons deed, 
 zodat wij nu zullen opleven en zeggen: God is goed! 
 
v Dit is de nacht waarin we gedenken dat God hemel en aarde heeft
 geschapen  en het licht deed opgaan in de duisternis. 
 
Genesis 1: 1 – 5 
 
Lied 513 
 
v Dit is de nacht waarin wij gedenken hoe God zijn volk uit Egypte heeft 
 bevrijd. 
 
Exodus 7: 1 – 6 
 
Lied 806 
 
v Dit is de nacht waarin we gedenken dat God door zijn profeten het volk
 terugroept naar zijn Verbond om te leven in overvloed. 
 
Jesaja 55: 1 – 6  
 
Lied 834 
 
Sefanja 3: 12 – 20 
 
Lied 126a  –  allen refrein  /  koor   1, 2, 3 
 
Gedicht – Paasnacht  
 

Het begin van Pasen 
 tijdens het zingen van het volgend lied worden de paaskaars, 
 het kanselkleed en de bloemen binnengedragen 
 
Lied 598 – 1x fluit, 2x koor, 2x gemeente 
 
Geloofsbelijdenis 
 Ik geloof in God, de Vader. 
 Hij is de bron van alle leven 
 en houdt van alles wat bestaat. 
 
 Ik geloof in Jezus Christus, zijn Zoon. 
 Hij was een mens zoals wij. 
 In Hem was God midden de mensen. 
 Hij was goed tot het uiterste. 
 Daarom verrees Hij tot nieuw leven 
 en blijft Hij voor alle mensen een licht en een voorbeeld. 
 
 Ik geloof dat het evangelie van Jezus een Blijde boodschap 
 brengt voor alle mensen van alle tijden. 
 Ik geloof dat wij zijn spoor moeten volgen 
 en vrede en eenheid bewerken tussen alle mensen. 
 
 Ik geloof in de Heilige Geest die stuwt tot leven 
 en die in volheid aanwezig was in Jezus Christus. 
 Die Geest blijft ook werken in de Kerk 
 en overal waar leven groeit en liefde bloeit. 
 
 Ik geloof dat God zijn mensen nooit loslaat 
 en dat het goede het eens zal halen op het kwade. 
 
 Ik geloof dat in Jezus het leven zegeviert over de dood voor alle 
 eeuwigheid. Amen. 
 
Licht, eerste woord (Gert Jan de Bruin – mel. lied 458 – Zuivere vlam…) 
 
1 Licht, eerste woord 2 Uw schepping wacht 
 door mensen gehoord,  tot Gij door uw kracht 
 nog altijd spreekt Gij voort  een grens stelt aan de nacht. 
 
3 Wonder geheim: 4 Licht opgestaan, 
 Gij hebt, ongedacht,  wie kan jou verstaan, 
 uw kind terecht gebracht.  steek ons met vreugde aan. 
 



 

5 Vlammen van vuur, 6 Uw eerste woord, 
 kom, tover dit uur,  wij geven het door: 
 een blos op ons gezicht.  voor alle mensen licht! 
 
Gebed 
 
v Dit is de grote nacht, waarin de Messias, Jezus, de banden van de dood 
 heeft verbroken, de nacht waarin Hij is opgestaan als eerste van de 
 mensen. 
 
Johannes 20: 1 – 8  
 
Lied 630      
 tijdens het zingen van dit lied lopen we linksom naar voren en  
 ontsteken onze kaars aan de paaskaars 
 we lopen vóór de tafel langs, zodat we uiteindelijk met elkaar een kring 
 vormen  
 
Zegen  
 
 
 
 
 morgenvroeg begint de dienst om 9.30 uur in Oostwold 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


